Ik pak weer een koffer

Ik ga heen en weer

Ik krijg dan de kriebels
Het doet steeds zo'n zeer

Op school niet nadenken
Ik let daar niet op

Zo moe kan ik wezen

Ik krijg op mijn kop

De geur is steeds anders
De scheur in het plafond
Het kraakt in dit huis
Ik vind dat best stom

Ik pak weer mijn koffer

En ga heen en weer

Denk stiekem van binnen
Doe het zelf eens een keer

i




Voor ieder kind in en na scheiding

www.destemvanhetkind.nl
destemvanhetkind@gmail.com

M +316 39 14 00 81
M+3164047 84 79



